Goede Vrijdagviering
3 april 2026

[image: ]




Inleidend orgelspel over Psalm 116
Opening door ouderling Van den Berg
· Welkom
· Gebed
· We gaan zingen Psalm 40:4
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER;
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen;
Mijn liefd' en ijver brandt:
Ik draag Uw heil'ge wet,
Die Gij den sterv'ling zet,
In 't binnenst' ingewand."
toelichting op het thema ‘Op weg naar Pasen’ gelezen door Dianne
Tijdens deze viering willen aan de hand van het Bijbelboek Johannes de Heere-Jezus gaan volgen op Zijn weg naar het kruis. We doen dit vanaf de opwekking van Lazarus, tot de begrafenis van de Heere-Jezus. Na het sterven van de Heere-Jezus getuigt Johannes: “En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt”. 
Luister je mee naar wat Johannes heeft gezien, geloofd en opgeschreven? Maar luister je vooral mee naar de weg die de Heere-Jezus moest gaan om zondaren, zoals jij en ik zijn, te kunnen verlossen? 
Johannes als getuige van Lazarus’ opwekking
Lezen Johannes 11: 1, 3 en 4 door Willian vd Dool
[bookmark: 1]1 En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha.
[bookmark: 3]3 Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.
[bookmark: 4]4 En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde.

Lezen Johannes 11: 20, 21 Meike vd Dool
[bookmark: 20]20 Martha dan, als zij hoorde, dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten.
[bookmark: 21]21 Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven;

Lezen Johannes 11:43-46 door Charlotte vd Dool
[bookmark: 43]43 En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit!
[bookmark: 44]44 En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan.
[bookmark: 45]45 Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
[bookmark: 46]46 Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeën, en zeiden tot hen, hetgeen Jezus gedaan had.

Martha en Maria hebben hulp nodig. Hun broer Lazarus is heel erg ziek. Snel sturen ze de Heere-Jezus de boodschap dat Lazarus erg ziek is. Toch wacht de Heere-Jezus nog twee dagen voordat hij naar Bethanië toegaat. 
Hoewel de discipelen hem proberen tegen te houden omdat het te gevaarlijk is, gaat hij toch. Hij moet daar laten zien dat Hij de dood zal overwinnen. 
Als de Heere-Jezus in Bethanië aankomt, komt Martha verdrietig naar de Heere-Jezus toe. Ze geloofd dat Hij zieken kan beter maken, was de Heere-Jezus maar op tijd gekomen. Maar dan mag de Heere-Jezus laten zien dat Hij de dood zal overwinnen. Lazarus wordt uit de doden opgewekt. 
De Heere-Jezus deed dit wonder als teken om mensen in Hem te doen geloven. Er staat dat velen in Hem geloofden, maar sommige mensen gingen naar de Farizeeën toe om alles te vertellen. Zei geloofden niet in Heere-Jezus. De overpriesters en de Farizeeën besluiten dat de Heere-Jezus gedood moet worden. 
Wat doe jij als de stem van de Heere-Jezus klinkt? In je Bijbeltje? In de kerk? Geloof jij ook in Hem, zoals Martha in deze geschiedenis getuigde: “Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou.”?
We gaan zingen Psalm: 30:2
Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken:
Ik ben niet in den kuil gezonken.
Johannes als aanwezige bij de intocht in Jeruzalem
Lezen Johannes 12: 12 en 13 door Ruben vd Dool
12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!

Lezen Johannes 12: 17 tot 19 door Jeftha vd Lagemaat
[bookmark: 17]17 De schare dan, die met Hem was, getuigde dat Hij Lazarus uit het graf geroepen, en hem uit de doden opgewekt had.
[bookmark: 18]18 Daarom ging ook de schare Hem tegemoet, overmits zij gehoord had, dat Hij dat teken gedaan had.
[bookmark: 19]19 De Farizeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na.

Het is een onrustige dag geweest. Onrustig bij de overpriesters en de Farizeëen. Ze stonden als kerkelijke leiders van die tijd voor een moeilijke situatie. Jezus van Nazareth, er waren er zoveel die in Hem geloofden, Hij deed zoveel wonderen en tekenen. Dit moest stoppen. Het is beter dat er één Mens sterft voor het volk, dan dat het hele volk verloren gaat. En Lazarus, wat moesten ze met hem doen? De mensen zochten hem omdat hij uit de doden opgewekt was. Misschien was het maar beter dat ook Lazarus gedood zou worden.

Het was ook onrustig rondom de Heere Jezus. Werd er niet in korte tijd heel veel geld verspild, door de dure olie die Maria uitgoot over de Heere-Jezus? Of was de voorbereiding van de begrafenis van de Heere-Jezus begonnen? 

Het werd ook de volgende dag een onrustige dag. Veel feestgangers uit Jeruzalem hoorden dat Jezus in Jeruzalem kwam. De Koning komt. Er worden palmtakken van de bomen gerukt en kleren op de grond gelegd. Jezus rijd op een jonge ezel door de straten van Jeruzalem. De mensen juichen: ‘Hosanna, gezegend is Hij Die komt in de naam des Heeren’! 

Veel mensen juichten om de tekenen de wonderen die ze gezien en gehoord hebben. Ze verwachten een aardse koning. 
De Farizeëen en overpriesters juichten niet. Ze zagen hun plannen nog mislukken, en dachten dat de hele wereld Hem na zou lopen.
Johannes zal vast, met nog veel meer andere mensen, blij geweest zijn. Hun meester werd geëerd door het volk. Ze hebben niet alles kunnen begrijpen, sommige dingen begrepen ze pas na de verheerlijking. 

We gaan zingen Psalm 118: 10 en 14

Dit is, dit is de poort des HEEREN;
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên,
Om hunnen God ootmoedig t' eren,
Voor 't smaken Zijner zaligheên.
Ik zal Uw naam en goedheid prijzen;
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,
Door Uw ontelb're gunstbewijzen,
Tot hulp, en heil, en vreugd geweest.

Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning;
Wij zegenen u al te zaâm.
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar;
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van 't altaar.

De voeten van Johannes gewassen

Lezen Johannes 13: 1 -5 door Elianne van Garderen
1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.
[bookmark: 2]2 En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou,
3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging,
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven.
[bookmark: 5]5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was.

Lezen Johannes 13: 12 -15 door Hanna Beukens
[bookmark: 12]12 Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb?
[bookmark: 13]13 Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.
[bookmark: 14]14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.
[bookmark: 15]15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.

Wat was er een vreugde en blijdschap geweest in Jeruzalem. De Heere-Jezus, de Koning, was door de straten gereden. Hij, die gekomen is in de naam des Heeren. De Heere-Jezus gaat met Zijn discipelen de paasmaaltijd houden. Hij wist dat Zijn uur van lijden en sterven aangebroken was. Ook Johannes is aanwezig bij de paasmaaltijd. Zijn voeten zijn stoffig geworden door het zand en het vuil van de weg. Wie zal zijn voeten en de voeten van de anderen gaan wassen? Is er geen slaaf aanwezig? Waarom zou hij de voeten van de anderen gaan wassen? Is hij minder dan de anderen? Is hij trouwens ook niet de discipel die de Heere liefheeft? Dan zien we dat de Koning, Die gezeten was op het jonge veulen, bukt en de voeten van de discipelen gaat wassen, ook zijn voeten. Hij doet het werk van een knecht, want daarvoor is Hij naar de aarde gekomen; om te dienen als een knecht.
Wat een beschamend voorbeeld. Johannes en de andere discipelen krijgen in deze laatste uren nog levenslessen mee, ze moeten immers als gezanten van Christus wege, het Woord gaan brengen aan andere mensen. Ze hoeven dat gelukkig niet alleen te doen, Christus beloofd een andere Trooster te geven die bij hen zal blijven. 
Wat is jouw houding ten opzichte van andere kinderen, jongeren of oudere mensen? Ben je bereid de minste te zijn? Maar nog belangrijker, ken je de Heere-Jezus die naar deze wereld gekomen is om te dienen en die ook nu nog Zijn genade aanbiedt?

We gaan zingen Psalm 133: 1,2 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Johannes krijgt onderwijs van de Heere Jezus

Lezen Johannes 14: 1-4 door Meike vd Dool

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

Nog één keer geeft de Heere Jezus Zijn discipelen uitgebreid onderwijs. 
Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Ik ga straks weg naar de hemel, het huis van Mijn Vader’. Wat gaat Hij daar doen? Hij gaat een plaats voor Zijn kinderen klaarmaken. Dat betekent dat Hij ervoor zorgt dat Zijn kinderen bij Hem kunnen wonen. 

Hoe heeft Hij dat gedaan? Denk maar aan het kruis, de opstanding en de hemelvaart. Als Hij met dit werk klaar is, komt Hij terug om Zijn kinderen mee te nemen naar de hemel. 

De discipelen begrijpen er niks van. Hoe kunnen ze daar dan komen? Dat kan door Jezus. Hij zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. 

Ook als de Heere-Jezus spreekt over Zijn Vader begrijpen de discipelen het niet. Wie is Zijn Vader? Jezus legt uit dat de Vader en Hij één zijn. Als je Mij kent, dan ken je ook Mijn Vader. De Heere Jezus zegt dus: ‘Ik lijk op Mijn Vader’. 

De Heere Jezus is drie jaar samen met Zijn discipelen geweest. Maar nu breekt het moment aan dat Hij afscheid zal nemen. Dat is verdrietig. Afscheid nemen dot altijd pijn. Maar dan zegt Jezus: ‘Ik ga jullie verlaten, maar toch blijf Ik ook bij jullie’ Hoe kan dat? Hij blijft voor hen zorgen, want Hij zal de Trooster sturen. Dat is de Heilige Geest. Die zal nooit meer bij hen weggaan. Hij zal in hen wonen en hen leiden, Hij laat hen nooit alleen. 
 
We gaan zingen de avondzang: 1,4 en 7

O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.

Johannes bij de gevangenneming van Jezus

Lezen Johannes 18: 1 door Ruben vd Dool
1 JEZUS dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welken Hij ging en Zijn discipelen.

Lezen Johannes 18: 11 en 12 door Willian vd Dool
[bookmark: 11]11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?
12 De bende dan, en de overste over duizend, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk, en bonden Hem;

De Heere-Jezus gaat met zijn discipelen naar de donkere tuin van Getsemané. De tijd is gekomen, dat Hij overgeleverd gaat worden. Eerst bid Jezus nog tot Zijn Vader. Beschamend genoeg is het Johannes niet gelukt om te wakker te blijven toen zijn Meester tot Zijn vader aan het bidden was. Het is voor Johannes niet onbekend dat Judas zijn Meester verraden zal. De Heere-Jezus heeft hem dat persoonlijk bekend gemaakt. Toch zullen al deze gebeurtenissen zo heel anders zijn gegaan dan dat Johannes zich voorgesteld had. Hij heeft gezien dat zijn Meester niet vluchtte, maar de bende zelfs tegemoet trad. Hij heeft gezien dat de soldaten achterover vielen door de kracht van de Heere-Jezus. Hij heeft gezien dat Petrus wilde gaan vechten voor zijn Meester. 
‘Wie zoekt u?’ ‘Jezus de Nazarener!’ klinkt het antwoord. ‘Ik ben het’, zegt Jezus.  ‘Neem Mij maar gevangen. Maar doe mijn discipelen niets, laat hen gaan.’ 
Hier staat de goede Herder. Hij geeft Zijn leven voor Zijn schapen. Hier staat de Koning van de Kerk. Hij bewaart en redt. Wat is Jezus’ liefde groot! Voor bange discipelen, voor zondaren. 

Nadat de Heere-Jezus gevangen werd genomen, is Johannes, samen met de andere discipelen, gevlucht. Maar hij heeft zijn Meester niet voorgoed verlaten. Zou Johannes degene zijn geweest die bekend was bij de hogepriester? Johannes beschrijft in ieder geval precies hoe het opgezette proces is verlopen. 

We gaan zingen Psalm 22:6

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;
Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij;
'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij',
Geen hulp te wachten.
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,
En fel verwoed,
Omringt m' aan alle zijden;
Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden
Voor mijn gemoed!

Johannes als getuige van de veroordeling en kruisiging

Liedbewerking orgel en piano over: ‘Lams Gods dat zo onschuldig’
1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!


Lezen Johannes 19: 4 door Charlotte vd Dool
4 Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in Hem geen schuld vind.

Lezen Johannes 19: 15 en 16 door Jeftha vd Lagemaat
15 Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem. Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan den keizer.
16 Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden Hem weg.
17 En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;
18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.

Lezen Johannes 19: 26 tot 30 door Hanna Beukens
	26 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

	[bookmark: vers27]27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

	[bookmark: vers28]28 Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.

	[bookmark: vers29]29 Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond.

	[bookmark: vers30]30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.



We zingen en luisteren met elkaar het lied: Leer mij, o Heer’. 

Samen
1 Leer mij, o Heer', uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

Vrouwen
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

Mannen
3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.

Zonder zang
4 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.
zie hier de schalen die ten volle wegen
en vloek en zegen.

Mannen
5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

Vrouwen
6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Samen
7 Laat mij, o Heer', Uw wond're wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij Uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen

Pilatus heeft het niet makkelijk. Hij voelt wel aan dat de Heere-Jezus onschuldig is. Maar wat moet hij beginnen? Moet hij kiezen voor de Heere-Jezus? Dat kost hem zijn aanzien bij de mensen en misschien wel zijn baan als er oproep uitbreekt. Moet hij kiezen voor de boze menigte? Wat betekent dat voor zijn betrouwbaarheid als rechter? Pilatus denkt een tussenoplossing te hebben gevonden. Hij trekt zijn verantwoordelijkheid van de Heere Jezus af. Hij wil als het ware tussen de boze menigte en de Heere-Jezus vandaan stappen. Fout Pilatus, jij bent verantwoordelijk voor het onschuldig overleveren van de Heere-Jezus tot de kruisdood. 

Na een zware mishandeling en spot, wordt Johannes’ Meester gehangen tussen twee misdadigers aan het kruis. Daar hangt Hij. Jezus de Nazaréner, de Koning van de Joden. Daar hangt hij als, de Zaligmaker, ook voor de zonden van Johannes.  Zijn kleren zijn van Hem afgepakt. Niets heeft Hij meer over. Alleen Liefde. Liefde tot Zijn Vader. Om Hem te gehoorzamen. Liefde tot Zijn moeder, Hij wijst Johannes aan als haar zoon. Liefde tot het einde. Daar hangt Hij. De koning. Hij strijd met satan. Wie zal overwinnen? Luister, daar klinkt het over Golgotha: ‘Het is volbracht!’ Het klinkt tot in de hemel, het klinkt tot in de hel! Het klinkt nu tot jou: Het is volbracht! Jezus is Koning. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen. 
 
We gaan samen zingen ‘Is dat, is dat mijn koning’

1 Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad'ren wens,
is dat, is dat Zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die spot, die slagen,
Hij, God, Uw eigen Zoon?

2 Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm'ren aan.

3 O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: "Zie den mens!"
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit troostte mijn geweten:
't is al voor mij geschied!

De getuigenis van Gods kerk in de eeuwen na Johannes
We luisteren naar een gedicht naar aanleiding van de Christenreis van John Bunyan, gelezen door Henrike

1 Ik reisde voort, met schuld beladen,
vol zorg en kommer neergedrukt.
Maar hier bewees mij God genade,
hier week mijn smart, mijn droefenis.
Welk oord is dit, wat plaats is deze!
Hier nam mijn druk opeens een end.
Hier smaak ik, vrij van angst en vreze,
een vreugd tevoren nooit gekend.

2 Moest hier de grens zijn van mijn lijden,
mijn last mij worden afgelicht.
En mag mijn ziel zich thans verblijden,
verblijden voor Gods aangezicht.
Gezegend kruishout! Eeuwig leven
schenkt Hij, Die (dood en hel ten spijt)
voor mij Zich hier wild' overgeven
en mij van schuld en straf bevrijdt.

Sluiting door de ouderling Van den Berg
· Programmaboekjes mee
· Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten
· In de gang is er drinken
· Voor de kinderen ligt er een kleurplaat en kleurpotloden in de hal van de kerk
· We gaan tot slot zingen Psalm 72: 11 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.
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