Liturgie D.V. zondag 26 september 2021 ochtenddienst

Zingen:		Psalm 19: 5
Na de wet:	Psalm 119: 28
Lezen:		Spreuken 23: 1-26
Zingen:		Psalm 49: 1 en 2
Zingen:		Psalm 86: 6
Zingen:		Psalm 25: 3 en 6

Tekst: Spreuken 23: 26
'Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren.'
Thema: Een liefdevolle, hemelse nodiging
Drie punten:
1. De aanspraak;
2. De vraag;
3. Het antwoord.
Vragen bij de preek
1. Waarom wekt de schrijver van de spreuken zo vaak op om God te vrezen, te dienen?
2. Wie heeft het Bijbelboek Spreuken geschreven?
3. Wat vroeg hij aan de Heere toen hij koning werd?
4. Wat betekent “de vreze des Heeren”? Het ………………………. van de Heere.
5. Het leven zonder God is leeg en zinloos. Kun jij uitleggen waarom?
6. Door de schrijver van het Bijbelboek wordt jij aangesproken: “Mijn zoon”.
a. Wie achter deze schrijver spreekt jou eigenlijk aan?
b. Waarom klopt Hij op de deur van ons hart en komt Zijn nodiging tot ons?
7. Welke betekenis heeft de Doop in verband met de tekst van de preek?
8. Bij het tweede punt van de preek wordt ingegaan op het gedeelte “Geef Mij uw hart”. Dan vraagt de Heere niet alleen ons hart, maar heel ons leven. Naast het hart worden nog meer dingen genoemd die tot heel ons leven behoren. Welke zijn dat? 
a. Ons hart
b. Ons ………………………………
c. ……………………………………..
d. ……………………………………..
e. ……………………………………..
f. ……………………………………..
g. ……………………………………..
h. ……………………………………..
9. Hoe kun je je hart aan de Heere geven?
10. In het derde punt van de preek gaat het over het antwoord dat je kunt geven op de vraag: “Mijn zoon, geef Mij uw hart.”
a. Wat is jouw/uw antwoord op deze vraag?
b. Kun je zelf je hart aan de Heere geven?
c. Wat is nodig/noodzakelijk om je hart aan de Heere te kunnen geven?
