	
	
	



Liturgie D.V. 24 september 2023 om 10.00 uur
Psalm 113: 4
Psalm 19: 6
Psalm 40: 1 en 8
Psalm 32: 4
Psalm 72: 7
Schriftgedeelte: Lukas 4: verzen 14 t/m 32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thema van de preek: Jezus’ Evangelieverkondiging
1. De Zender van het Evangelie
2. De Inhoud van het Evangelie
3. Het adres van het Evangelie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vragen:
1. Waarin waren de mensen van Nazareth verblijd en hoelang duurde dat? 
2. Wie heeft de Heere Jezus naar de aarde gezonden? Waarom was dat nodig?
3. Wat houdt de gewilligheid van Christus in? Hoe is dat in jouw / uw leven?
4. Kun je uitleggen wat het inhoudt dat Christus is gezonden in de tijd? Christus is ook de Middelaar van toepassing. Wat doet Christus als vandaag voor jou / u persoonlijk Zijn tijd van zenden gekomen is?
5. Wie worden er verstaan onder de gezanten van Christuswege? Wat is hun taak? In de week die voor ons ligt hopen we weer een beroep uit te mogen brengen. Welke plaats heeft dat in jouw / uw gebeden?
6. Wat blijft er van het Evangelie over als we Christus uit het Evangelie wegnemen?
7. De blijde boodschap deed in Nazareth geen nut. Wat was daarvan de oorzaak? “Wie” zaten er wel en wie zaten er niet in de synagoge?
8. Wat wordt er verstaan onder armmakende genade? Kun je dat uitleggen aan de hand van de gelijkenis die wordt aangehaald in de preek?
9. Aan het einde van de preek wordt Lukas 1 vers 53 (tekst uit de lofzang van Maria) aangehaald. Hoe bent u / hoe ben jij vanmorgen naar huis gegaan? 
	
	
	



